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Schrijf dit verhaal af...: 

“Ik ben thuis!” Boaz smijt de voordeur met een klap achter zich dicht en gooit zijn jas richting de 

kapstok. Bijna. Zijn rugzak belandt met een plof in de hoek bij de trap. Wat is het stil. Meestal komt 

het gegil van zijn tweelingbroertjes hem al tegemoet zodra hij met zijn fiets het pad op rijdt. “Hallo?” 

Niks. Boaz loopt langs de trap naar de keuken. Geen mama achter haar laptop. Geen vals zingende 

papa die alvast de groente voor de pasta snijdt. Geen briefje op de koelkast. Niks. Met een banaan in 

zijn ene en een groot glas cola in zijn andere hand duwt hij met zijn elleboog de deur naar de 

woonkamer open. Niemand. Een koude rilling trekt over zijn rug. Er klopt iets niet. Maar wat? 

Langzaam loopt hij de kamer in. Kleedje opgevouwen op de bank. Grote plant in de hoek. 

Afstandsbediening op zijn vaste plek naast de tv. Niets vreemds. Of... Boaz draait zijn hoofd naar de 

eethoek. Wat is dat? Daar. Midden op tafel... 

 

‘Dat, dat lijkt wel een koffer! Nee, dat kan toch niet of wel?’ dacht Boaz. Het was een glad zwart 

koffertje, zo één die je in films vaak ziet. Eigenlijk niet heel bijzonder, maar erop is dat nou… nee toch 

dat is Boaz naam. Hij keek voorzichtig rond, maar nee er was niemand. Boaz opende voorzichtig het 

koffertje en bekeek de inhoud. Er zat een grote metalen armband in en een papiertje. Daar stond een 

soort van handleiding op. Op die handleiding stond dat de armband een tijdmachine is en er stond 

ook hoe je hem moet gebruiken. Hij bekeek de armband en toen zag hij de chronometer. Die stond op 

66 miljoen jaar geleden. Hé, toen stierven de dinosaurussen uit merkte Boaz op, dat heb ik op school 

geleerd. Hij deed de armband om en toen werd het ineens mistig en zag hij ineens niks meer.  

Op een gegeven moment trok de mist weer weg en toen zag Boaz dat hij niet meer thuis was, maar 

heel ergens anders. Toen draaide hij zijn hoofd 180 graden en toen stond hij oog in oog met een T-rex. 

Gillend rende hij weg ’aahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh’ klonk het. Boaz rende zo hard als hij 

kon in de richting van een groot en diep ravijn. Hij zag dat op het ravijn een dunne tak lag. Hij liep 

voorzichtig over de tak die hem nog maar net hielt. Toen de T-rex eroverheen wou, brak de tak in 2 en 

viel de T- rex in het ravijn. Toen Boaz net veilig dacht te zijn hoorde hij ineens een geruis en toen hij 

zich omdraaide zag hij een grote komeet. Hij verzette snel de chronometer en zette hem aan. En toen 

werd het ineens weer mistig. Toen de mist weer weg trok was Boaz niet meer in de prehistorie. Toen 

hij beter keek zag hij in de verte piramides. Hij is dus in het oude Egypte. Boaz keek op de 

chronometer en zag dat hij in het jaar 1333 v. chr  is. Boaz had op school geleerd dat Toetanchamon 

in dit jaar farao werd. Hij besloot bij de kroning te gaan kijken. Boaz zag de mensenmenigte steeds 

dichterbij komen, maar vlak voor dat hij er was struikelde hij over een steentje die op de weg lag. 

Boaz rolde door de menigte en hij kwam midden op de weg tot stilstand. Toetanchamon liep niks 

vermoedend door maar toen hij bij Boaz was struikelde hij over hem heen. De farao was woedend en 

zijn wachters gingen achter Boaz aan, die al keihard weg sprintte. Boaz verstopte zich snel in een 

huisje. De wachters liepen er gewoon langs, maar toen draaide hij zich om en… hé is dat niet een 

panda knuffel met een scheur in zijn oor en er is met een rode stift op getekend, net als… nee dat kan 

toch niet, die is van zijn broertje! Net toen hij dat dacht, sloeg de chronometer ineens op hol en werd 

het weer mistig… 


