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Boaz zag het oude en verkreukelde ding. Boaz zei met 

opeens een krakerige stem: 'Het boek.’Boaz vingers 

trilden en de koude rillingen liepen over zijn rug. Het 

angstzweet liep hem over het voorhoofd. Mijn moeder 

had het ooit gekocht omdat het door haar favoriete 

operazanger was gemaakt. Florence Foster 

Jenkins.Boaz vond het maar gekrijs maar zijn moeder 

vond het heerlijk. Hij voelde zijn ogen prikken, nee stoer 

blijven dacht Boaz. Zou hij het boek durven open te 

maken. Zijn trillerige vingers gingen ernaartoe. Het ging 

best wel snel maar voor Boaz duurde het uren. Boaz 

vingertopjes kwamen in aanraking met die van het 

muziekboek, opeens schoot er een bebloede hand uit. 

Boaz gilde hij rende snel naar de keuken, hij pakte het 

grootste mes dat hij kon vinden. Daar was de hand al! 

Boaz hakte erop los. Daar zijn we van af. Hij zag het 

muziekboek weer, het had een mysterieuze 

aantrekkingskracht, Boaz liep eropaf met het mes stevig 

in zijn handen. Boaz was woedend! En hij hakte het 

boek in twee stukken. Opeens kwam er een fel licht uit. 

Boaz werd meegetrokken in het boek. Het boek groeide 

uit het niets weer aaneen. Boaz zag pruiken make-up 

alle instrumenten die je maar kan bedenken microfoons 

alles wat maar met een opera te maken had. Met een 

plof kwam hij neer, Boaz kreunde en greep naar zijn 

arm. Hij hoorde allemaal oooh en aaah, bravo meer 



meer! Boaz keek verward om zich heen, hij zag een 

machtig grote zaal en allemaal mensen met pruiken op. 

Hij zag twee grote en sterke agenten op hem afkomen, 

ze hadden ouderwetse wapens zoals sabels en 

revolvers Boaz mompelde in zichzelf, waar ben ik nu 

weer beland, beter gezegd wanneer! De twee agenten 

zeiden: jij hoort hier niet. Ga maar ergens anders de 

clown uithangen. En Boaz dacht: hier word je letterlijk de 

deur uitgeschopt! Oke, ik ga maar naar mijn ouders en 

tweelingbroers zoeken. Opeens hoorde Boaz een stem, 

het ziet eruit dat je hulp nodig hebt. Ja dat is waar, hoe 

weet jij dat? Boaz bekeek de jongen nog eens goed 

blauwe ogen, blond haar handig en slim. Hoe heet jij 

vraagt Boaz. Reinier zegt de jongen wat is je probleem. 

Mijn vader, moeder en tweelingbroertjes zijn verdwenen. 

Nou dan gaan we die toch zoeken, zegt Reinier. Was 

het maar zo makkelijk dacht Boaz. Ehm ja, laten we dat 

doen zegt Boaz. Weet jij dan een geheime ingang bij het 

theater om de hoek, zegt Boaz. Yep, zegt Reinier. Huh, 

echt, zegt Boaz. Nee, nep zegt Reinier.Kom we gaan 

zegt Reinier. Okee, zegt Boaz. Kijk eens aan hier is een 

gat en daar gaan wij doorheen. Ehm moet dat vraagt 

Boaz. Ja, dat moet, zegt Reinier. "Ja, hier ben ik 

beland", zegt Boaz. Huh beland, wat bedoel je vraagt 

Reinier Oh niks zegt Boaz. Opeens ziet Boaz de 

schimmen van zijn vader moeder en 

tweelingbroertjes……..         


