
Hoi, ik ben Lorin, ik ben 10 jaar oud en ik heb dit verhaal afgemaakt zoals jullie wilden. Ik 
heb er super veel plezier in gehad tijdens het schrijven en fantaseren. Ik zit op de Kleine 
Planeet Voorstad in Deventer. Er is iemand van de bibliotheek naar onze school gekomen 
om erover te vertellen en ondertussen raakte ik al heel snel geïnspireerd en ik wou al snel 
beginnen. 

 

“Ik ben thuis!” Boaz smijt de voordeur met een klap achter zich dicht en gooit zijn jas 
richting de kapstok. Bijna. Zijn rugzak belandt met een plof in de hoek bij de trap. Wat is het 
stil. Meestal komt het gegil van zijn tweelingbroertjes  hem al tegemoet zodra hij met zijn 
fiets het pad op rijdt. “Hallo?” Niks. Boaz loopt langs de trap naar de keuken. Geen mama 
achter haar laptop. Geen vals zingende papa die alvast de groente voor de pasta snijdt. 
Geen briefje op de koelkast. Niks. Met een banaan in zijn ene hand en een groot glas cola in 
zijn andere hand duwt hij met zijn elleboog de deur naar de woonkamer open. Niemand. 
Een koude rilling trekt over zijn rug. Er klopt iets niet. Maar wat? Langzaam loopt hij de 
kamer in. Kleedje opgevouwen op de bank. Grote plant in de hoek. Afstandsbediening op 
zijn vaste plek naast de tv. Niets vreemds. Of… Boaz draait zijn hoofd naar de eethoek. Wat 
is dat? Daar. Midden op tafel ligt een boek met bladmuziek. Boaz bladert door het boek om 
te kijken of er een aanwijzing in zit. Dan ziet hij iets schokkends: er zit een vel papier in. 
Boaz pakt het op en leest wat er staat. Hij zit geschrokken op de bank, hij is zonet juist bijna 
flauw gevallen want dit is wat er op de brief staat…. 

 

We hebben je ouders meegenomen. 

Je hebt 2 keuzes: je doet wat we zeggen  

of je ziet je ouders nooit meer terug. 

En onthoud GEEN politie! 

 

 Boaz staat te trillen. Hij moet iets doen om zijn ouders te redden en van zijn broertjes weet 
hij ook niks, zijn zij nog in leven? Hij kijkt verder op het papiertje, hij mag de politie niet 
inschakelen, maar moet hij daar wel naar luisteren? Hij maakt zich ontzettend zorgen over 
zijn familie. Onder aan het papiertje ziet hij een e-mailadres. Hij weet niet wat hij moet 
doen. Dan neemt hij een besluit en pakt zijn laptop. 



Hij tikt het e-mailadres in en schrijft een kort bericht en vraagt wat hij moet doen en waar 
zijn broertjes zijn, hoelang hij de tijd heeft om te doen wat ze zeggen en nog honderd andere 
vragen. 

Intussen is het etenstijd maar Boaz heeft geen honger. Hij kan alleen maar denken aan zijn 
ouders en broertjes. Toch maakt hij uiteindelijk een boterham met kaas, klaar om sterk te 
blijven. Dan klinkt er opeens een pling vanuit de laptop, het eerste mailtje is binnen Boaz 
huivert. Hij gaat met zijn boterham aan de eettafel zitten en begint te lezen…. 

 

De eerste opdracht die je moet doen  

zodat je ouders niet sterven is: 

Onthoofdt een kat aan Grafrozenpad 25! 

Je hebt 9 uur de tijd om het te doen, 

succes! Je zult het nodig hebben. 

 

Boaz krijgt rillingen over zijn hele lijf. Als de eerste opdracht al zo erg is, wat moet hij dan 
van de andere opdrachten verwachten. Hij neemt een besluit, hij doet wat ze willen maar 
als het te erg wordt neemt hij de politie dan in vertrouwen. Hij heeft 9 uur de tijd om het te 
doen, hij besluit vanavond zijn slag te slaan. Hij pakt een groot mes uit de la. Het is 
inmiddels 8 uur. Hij weet niet wie daar woont, maar de straatnaam alleen al is al erg 
genoeg. Om 10 uur pakt hij zijn fiets en fietst naar het Grafrozenpad. Voor nummer 25 stopt 
hij en bekijkt het huis. Hij loopt naar achteren en kijkt door een kiertje de tuin in. Het huis 
ligt er nogal verlaten bij. Hij probeert de tuindeur open te maken en hij verwacht niet dat het 
zo soepel gaat. Hij probeert de achterdeur open te maken maar dat lukt niet. Hij begint te 
zoeken, ligt de sleutel misschien ergens in de tuin? Ineens hoort hij voetstappen, 
razendsnel probeert hij zich om te draaien. Is het misschien een val? Hij draait zich om en 
dan wordt alles zwart. 
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