
Vriendschap 

Vriendschap is een mooi woord,  

Overal ter wereld wordt het gehoord.  

Friendship is het in het Engels zoals je weet,  

Maar weet je hoe het in Hawaii heet?  

Hoalohaloha hoor je daar.  

Ik vind in vriendschap wel iets raar,  

Want mensen doen soms zo naar.  

Kijk naar Oekraïne en Rusland eens een keer,   

Weet je dat je vriendschap daar hetzelfde schrijft, ik weet 't niet meer.  

Het hoort niet lastig te zijn,  

Vriendschap hebben is enorm groot, maar voelt vaak zo klein.  


