
gedragen 
 
de dagen waren rekbaar 
het elastiek om onze enkels  
veerde steeds terug 
 
stekelbaarsjes schoten  
als kleine sprookjesvissen 
in felrood en turquoise 
door de glazen beek 
 
wij klommen in de hoogste bomen 
wisten ons veilig, voortdurend  
door groene armen omhelsd 
 
in een tel van onachtzaamheid 
werden wij gekatapulteerd in de tijd 
 
licht verdwaasd kwamen we aan 
tussen studieboeken, boodschappen 
baren, een baan 
 
we doken in het leven 
leerden zwemmen en acrobatiek 
worden soms teruggetrokken  
door onzichtbaar elastiek  
 
daar komt mijn moeder om de hoek 
zet tassen op de stoep 
 
ik word opgetild, gedragen 
ben terug op lome dagen 
zie hoe zij in haar rode jurk 
mij en het zonlicht droeg 
 
hoe de zomer nooit te laat kwam 
de herfst geen dag te vroeg 
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