
Welkom 
 
 
Het is  zomer. Tom en Els zitten in de tuin. 
 
Het is al tijd voor het avondeten. 
 
Els puft, ze heeft geen zin in koken. 
 
Tom zegt: "Dan gaan we toch barbecueën!" 

 
 
Dat hoort de buurman. 
 
"Daar heb ik ook wel zin in," roept hij over de heg. 
 
“Jullie zijn welkom, gezellig!” roept Els terug.  
 
De buurvrouw komt met vlees en sla aan. 
 
Tom heeft de barbecue klaar gezet. 
 
Hij en de buurman zijn druk aan het grillen. 
 
Els en de buurvrouw dekken de tafel. 
 
 
"Dit wil ik wel iedere dag," zegt de buurvrouw. 
 
"Ik ook," zegt Els, en ze kijken samen naar de mannen. 
 
"Als ze maar een fikkie kunnen stoken, 
 
dan zijn mannen tevreden," zegt Els lachend. 


