
Vissen                           
 

 
Jaap vindt vissen leuk. 
 
Op een stoel aan het water 
 
naar een dobber kijken. 
 
 
Jaap vangt bijna nooit een vis. 
 
Maar dat geeft niet. 
 
Hij geniet van de rust. 
 
 
Hé, een vis! 
 
Jaap trekt de hengel omhoog. 
    
 
Maar… het is geen vis.   
 
Het is een oude laars.     
 
 
 
 

 
 


