
Verstopt        

 

 
Morgen is het is feest. 
Dan is Rob jarig. 
 
 
Fien heeft sokken voor hem gekocht.  
En een stropdas. 
Ze maakt er mooie pakjes van. 
Daarna verstopt ze de pakjes in de  
linnenkast. 
 
 
Maar… Rob wil ’s avonds iets uit de kast pakken. 
Fien gaat met de rug tegen de kast staan. 
 
 
 
 
 
"Zeg maar wat je nodig hebt, ik pak het wel!" roept ze. 
Rob plaagt haar en zegt: "Dat kan ik zelf!" 
Hij weet wel dat er iets verstopt is. 
"Doe nou niet zo flauw," zegt Fien. 
 
Maar dan moet ze lachen. “Jij wil ook alles weten. 
Maar je mag niet in de kast!” 
 
Dan moet Rob ook lachen. 
 

 
 
 


