In het zwembad

Teun vindt zwemmen heerlijk, hij gaat vaak naar het zwembad.

Vandaag neemt hij zijn nichtjes mee om te zwemmen.

Als ze in hun badkleding uit de kleedkamertjes komen, zoeken ze een mooi
plekje voor hun handdoeken.

Daar kunnen ze lekker zitten, straks.

Dan loopt Teun stoer met zijn nichtjes naar het water.
Hij sport veel en laat dat graag zien.

Teun duikt met een zweefduik het water in.

Zijn nichtjes kijken met grote ogen toe.

Even later zwemmen ze met z'n allen naar de hoge glijbaan.

Wel honderd keer klimmen ze naar boven en glijden daarna weer naar
beneden.

Nog een keer, nog een keer!

Teun zegt dat hij nog even een paar baantjes gaat zwemmen.
Als hij tien baantjes heeft gezwommen ziet hij dat de meisjes op het plekje
bij de handdoeken zitten.

Ze zwaaien naar hem. Voordat Teun uit het water gaat, wil
hij de meisjes nog even iets laten zien.

Hij loopt naar de hoogste duikplank, klimt naar boven en
zwaait trots naar de meisjes.

Als ze kijken neemt hij een aanloop, springt op de plank en wil zijn mooiste
duik laten zien.

Maar... er gaat iets mis.

Teun komt plat op zijn buik terecht.

Oel, dat doet pijn! Maar hij komt boven met een glimlach, alsof er niets aan
de hand is.

De meisje klappen in hun handen, ze zijn trots op hun stoere oom.

Teun doet snel een handdoek om zich heen.
Niemand hoeft zijn buik te zien want die is vuurrood van de klap op het



water...



