Gek op voetbal

Ajax komt!

Dat wil Sem graag meemaken.

Hij doet zijn best om aan kaartjes te komen.

Hij heeft geen geluk, alle kaartjes zijn uitverkocht.
Wat een pech!

Hij heeft ook geen voetbalkanaal op zijn TV.
Straks ziet hij alleen de samenvattingen.

In de bedrijfskantine moppert hij tegen zijn collega's:
"Verdorie, nou komt Ajax, en kan ik geen kaartjes
krijgen!"

Eén van zijn collega's heeft ook geprobeerd een
kaartje te krijgen.

Dat is ook niet gelukt.

"Maar," zegt hij tegen Sem, "dan kom je toch
gewoon bij mij kijken."

"Ik heb een grootbeeldtelevisie met voetbalkanaal."
"Als je zin hebt: jullie zijn welkom!"

Zondags zitten ze met z'n allen voor de tv.

Ze genieten van de wedstrijd.

De vrouw van de collega serveert een drankje en een hapje.
Het is hartstikke gezellig.

"Nou," zegt Sem, "zo goed zitten ze in het stadion niet!”
Daar is iedereen het mee eens.
Als dan ook nog hun eigen club wint, is het helemaal feest.



